
Van	
  de	
  bloemetjes	
  en	
  de	
  bijtjes	
  

Wie	
  denkt	
  dat	
  onze	
  jeugd	
  niets	
  meer	
  weet	
  over	
  de	
  bloemetjes	
  en	
  de	
  bijtjes,	
  
heeft	
  het	
  wel	
  heel	
  erg	
  mis.	
  De	
  leerlingen	
  van	
  Sint-­‐Carolus	
  uit	
  Sint-­‐Niklaas	
  
kunnen	
  jullie	
  daar	
  alles	
  over	
  vertellen!	
  

Op	
  donderdag	
  20	
  juni	
  werden	
  ze	
  in	
  het	
  Natuurhuis	
  de	
  Panneweel	
  ontvangen	
  
door	
  vier	
  natuurgidsen	
  die	
  hen	
  een	
  hele	
  dag	
  loodsten	
  door	
  de	
  prachtigste	
  
plaatsjes	
  van	
  het	
  domein.	
  	
  

Gids	
  Chris	
  vertelde	
  heel	
  enthousiast	
  over	
  alle	
  soorten	
  bijen,	
  met	
  extra	
  aandacht	
  
voor	
  de	
  solitaire	
  bij.	
  Hij	
  sloot	
  zijn	
  verhaal	
  af	
  met	
  het	
  bouwen	
  van	
  een	
  heus	
  
bijenhotelletje	
  voor	
  deze	
  laatste	
  soort.	
  Hij	
  merkte	
  op	
  dat	
  bepaalde	
  leerlingen	
  
minder	
  bedreven	
  waren	
  in	
  het	
  luisteren	
  maar	
  des	
  te	
  meer	
  in	
  het	
  knutselen	
  van	
  
het	
  bijenhotel.	
  Sommige	
  leerlingen	
  waren	
  inderdaad	
  zeer	
  handig	
  met	
  hout	
  en	
  
zaag!	
  Op	
  het	
  einde	
  van	
  de	
  dag	
  kregen	
  de	
  knutselaars	
  twee	
  zelfgemaakte	
  
bijenhotelletjes	
  mee,	
  die	
  ze	
  de	
  volgende	
  dag	
  al	
  op	
  hun	
  speelplaats	
  hebben	
  
opgehangen!	
  	
  

Gids	
  Hugo	
  dook	
  met	
  de	
  leerlingen	
  onder	
  in	
  de	
  rijke	
  waterwereld	
  van	
  de	
  
Panneweel.	
  Vanuit	
  de	
  poel	
  ging	
  voor	
  de	
  leerlingen	
  een	
  nieuwe	
  wereld	
  open.	
  
Weinig	
  leerlingen	
  hadden	
  al	
  met	
  microscoop	
  of	
  loeppotje	
  gewerkt	
  en	
  trokken	
  
dus	
  letterlijk	
  grote	
  ogen	
  bij	
  het	
  zien	
  van	
  zoveel	
  leven	
  onder	
  water.	
  Fantastisch	
  
om	
  te	
  zien	
  hoe	
  enthousiast	
  ze	
  waren	
  bij	
  het	
  ontdekken	
  van	
  al	
  deze	
  
kriebeldiertjes!	
  

Tijdens	
  de	
  middagpauze	
  kon	
  iedereen	
  genieten	
  van	
  een	
  picknick	
  in	
  volle	
  natuur	
  
tussen	
  de	
  hoogstammige	
  fruitbomen.	
  De	
  leerlingen,	
  met	
  rode	
  oogjes	
  van	
  de	
  
hooikoorts,	
  bleven	
  het	
  liefst	
  even	
  binnen	
  in	
  de	
  mooie,	
  grote	
  schuur.	
  

Na	
  deze	
  gezonde	
  onderbreking	
  begon	
  gids	
  Jan	
  zijn	
  verhaal	
  met	
  de	
  kerkuil	
  die	
  
leeft	
  onder	
  het	
  dak	
  van	
  de	
  Panneweel.	
  “Een	
  uil?”	
  klonk	
  het	
  verbaasd	
  bij	
  
sommige	
  leerlingen.	
  Voor	
  hen	
  is	
  dit	
  een	
  dier	
  uit	
  de	
  Zoo;	
  dat	
  dit	
  dier	
  zich	
  ook	
  
schuilhoudt	
  in	
  Meerdonk	
  was	
  dus	
  wel	
  heel	
  bijzonder!	
  Jan	
  vertelde	
  honderduit	
  
over	
  de	
  pad	
  die	
  we	
  vonden	
  onder	
  boomstronken,	
  over	
  de	
  groene	
  specht	
  die	
  
een	
  hele	
  tak	
  had	
  kaal	
  gegeten	
  en	
  over	
  de	
  muisjes	
  en	
  konijntjes	
  die	
  zich	
  
verstoppen	
  onder	
  de	
  bewust	
  geplaatste	
  houtstapels.	
  Hij	
  liet	
  de	
  leeringen	
  zurkel	
  
proeven,	
  	
  vertelde	
  hen	
  van	
  welke	
  boom	
  vlierbessensap	
  komt	
  en	
  ontdekte	
  met	
  



hen	
  een	
  grote	
  witte	
  zwam	
  die	
  volgens	
  een	
  leerling	
  verdacht	
  veel	
  op	
  mozzarella	
  
leek!	
  

Gids	
  Marcel	
  maakte	
  het	
  plaatje	
  compleet	
  door	
  de	
  verklaringen	
  van	
  de	
  woorden	
  
“weel”	
  en	
  “kreek”.	
  Hij	
  haalde	
  een	
  trucje	
  uit	
  met	
  een	
  brandnetel	
  en	
  vertelde	
  
waarom	
  een	
  dove	
  netel	
  niet	
  prikt.	
  Hij	
  boeide	
  de	
  leerlingen	
  met	
  kleefkruid,	
  liet	
  
hen	
  verse	
  munt	
  proeven	
  en	
  kalmoes	
  ruiken	
  en	
  hij	
  vertelde	
  weetjes	
  over	
  riet,	
  
ooievaarsbek,	
  melkdistel	
  en	
  zoveel	
  meer.	
  De	
  determinatietabellen	
  en	
  
natuurboeken	
  onder	
  zijn	
  arm	
  waren	
  een	
  aangename	
  aanvulling	
  bij	
  zoveel	
  
leerrijke	
  woorden.	
  	
  	
  

Om	
  drie	
  uur	
  namen	
  leerlingen	
  en	
  leerkrachten	
  afscheid	
  van	
  de	
  gidsen	
  die	
  hen	
  
een	
  hele	
  dag	
  wisten	
  te	
  fascineren.	
  Ze	
  hebben	
  die	
  dag	
  dingen	
  geleerd	
  die	
  ze	
  hun	
  
hele	
  leven	
  niet	
  meer	
  gaan	
  vergeten!	
  Er	
  wachtte	
  hen	
  nog	
  een	
  (bewogen)	
  ritje	
  
met	
  de	
  fiets	
  naar	
  Sint-­‐Niklaas,	
  maar	
  iedereen	
  is	
  uiteindelijk	
  toch	
  veilig	
  
thuisgekomen	
  en	
  vertelde	
  op	
  zijn	
  manier	
  het	
  verhaal	
  verder	
  van	
  “de	
  
bloemetjes	
  en	
  de	
  bijtjes”…	
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